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Voorwoord 
 

 

 

 

 

Ha lieve lezers, 

Een spiksplinter nieuwe, vers gedrukte nieuwsbrief! 

Wat leuk dat je hem leest! Dankjewel.  

Deze keer hebben we het thema ‘opbouwen’ gekozen.  

We vliegen dit thema vanuit allerlei kanten aan! 

Het opbouwen van de tabernakel geïnspireerd door onze Grote Kun-

stenaar. Een prachtig opbouwend gedicht van Rebekka met een 

mooie boodschap om samen op te bouwen aan een mooie  

toekomst.. Met Hem! 

Ook heeft Jikkalien ‘Elisabeth’ geïnterviewd. Já klopt, de Elisabeth uit 

het kerstverhaal.. We komen daardoor meer te weten over haar rela-

tie met de moeder van Jezus, Johannes en God. Zó mooi! 

 

We wensen jullie allen een heel mooi en opbouwend nieuwjaar toe!  

En geniet van deze nieuwsbrief! 

 

Veel leesplezier! :) 

 

 

De nieuwsbriefredactie,  

Jikkalien, Wilma, Annemijn en Lieneke 

 

 

 

 



 

 

Wat heb je nodig? ( voor 4 personen) 

40 g roomboter 
700 g sukade lappen 
4 uien 
2 teentjes knoflook 
70 g tomatenpuree 
1 el stoof specerijen 
2 laurierblaadjes 
500 ml groentebouillon 
1 pot zilveruitjes 

Hoe  maak je het? 

 Snijd de sukade lappen in blokjes van ongeveer 2 bij 2 centimeter. 

 Smelt de roomboter in een pan met dikke bodem. Voeg het vlees toe, 
breng op smaak met een snuf zout en peper en bak rondom bruin. 

 Maak de uien schoon en snijd ze in 6 parten, maak de knoflook 
schoon en snijd in plakjes. Voeg toe aan de pan en bak circa 4 minu-
ten mee. 

 Voeg tomatenpuree en de stoof specerijen toe en bak nog eens 4 mi-
nuten. 

 Voeg dan de bouillon en laurierblaadjes toe. Doe het deksel op de pan 
en laat de stoof minimaal 5 uur zachtjes pruttelen. 

 Voeg de ui/zilveruitjes toe en laat zeker nog een uurtje door pruttelen 
op laag vuur. 

 

RECEPT 
 

“Frietje Stoof ” 

Een van mijn favoriete maaltijden is stoofvlees zonder alcohol. Vaak 

gebruiken we bier of wijn om stoofvlees (of een lekker stoofpotje) te 

maken, maar ik wil je graag laten zien dat het ook goed zonder kan! 

En geloof mij maar.. Er zit meer dan genoeg smaak aan deze maaltijd!  

Heerlijk bij de friet op een koude zaterdagavond.. 

 



 

Eetsmakelijk! 



 

KERSTGEDICHT 
 

“Rebekka ” 

 

 

 

 

 

 

Jezus kwam naar de aarde zo klein, 

om net als ons een mens te zijn.  

Hij heeft alles gevoeld wat wij kunnen voelen,  

niks menselijks was hem vreemd, maar hij was ook God. 

 

Hij is niet alleen voor ons geboren, maar ook voor ons gestorven voor 

onze zonden. 

Zijn wonden brachten ons genezing op de derde dag is hij opgestaan 

en naar de vader gegaan om ons een plek te bereiden in de hemel. 

Zodat we straks voor eeuwig verlost zullen zijn van zonde en pijn en 

voor eeuwig bij Hem kunnen zijn.  



 



 

 

 

UITLEG ILLUSTRATIE   
 



 

Hierbij wat achtergrondinformatie over mijn afbeelding: 
 
 
 
 

Het verhaal hierbij is dat dit mannetje met planken aan het  sjouwen is. Hij 
is iets aan het opbouwen. Letterlijk. Zo kunnen we geestelijk ook iets  
opbouwen.  We bouwen aan onszelf. We groeien en worden ook ergens  
beter in.  Zo ook in onze relatie met God en met onze medemens.  
 
 
Geschreven door Joan 



 

In Memoriam 

 

 

 



 

 
 

 



 

Wilma Interviewt  

Margreet Kodde 

Ha Margreet! Ontzettend fijn dat je mee wilt doen met dit interview! 

We gaan direct beginnen!  

 

Wat vind je het leukst aan het werk op Speelwoud? 
Ik vind heel veel dingen leuk! Ik vind het bijvoorbeeld heel leuk om de 
collectie uit te zoeken en hiervoor in de gaten te houden wat er in de mo-
de is, als het om speelgoed gaat zeg maar. Maar ik vind de mensen hel-
pen in de winkel toch wel het leukst! Zo helpen, zodat ze tevreden én met 
iets leuks weggaan. 
 
Heb je altijd al in een winkel willen werken?  
Nou, eigenlijk wel ja. Ik heb het zowieso altijd leuk gevonden om dingen 
te verkopen. Ik maakte er als klein kind al een sport van om iets met winst 
te verkopen op een kleedje bij de supermarkt. Ook als er iets verkocht 
moest worden voor school, stroopwafels of Wilhelmina pepermuntjes, 
dan vroeg mijn broer mij mee voor het verkooppraatje. Dat werkte meest-
al wel ;)  
 
Wat is je taak in de winkel?  
Ik doe inkoop en de verkoop. Ik ontferm me over hoe de winkel eruitziet, 
de planning en ik plaats ook regelmatig wat op social media. 
 
Wat vindt je lastig in dit werk? 
Ik vind het lastig dat ik niet altijd kan doen wat ik wil doen. Ik heb veel 
ideetjes, maar kan ze niet allemaal uitvoeren  ivm de tijd. 
 
 

 

 
 



 

 
 

Wat heb je voor grappigs meegemaakt in de winkel? 
Een poosje geleden hadden we een jongetje in de winkel. Dit jongetje 
vond onze kikker, die afgaat als je er langskomt, héél erg stom. Dus hij 
pakte de kikker en trapte hem hélemaal kapot. Haha! Terwijl de meeste 
kinderen die kikker toch echt heel leuk vinden. Toen heeft een van ons 
hem maar weer gemaakt.. Dat was nog een héle klus!  

Waar geniet je van in het dagelijks leven? 
Ik hou van lekker eten en lekker eten máken. Ik hou ook van breien. Ik 
geniet van kleine dingetjes in het leven.. Geen grote evenementen of 
vakanties, maar gewoon wandelen met de hond en lekker met mijn 
gezin zijn.  

Wat is je specialiteit in de keuken?  
Ik bak nu vaak glutenvrijbrood. Het is best moeilijk om dat lekker te 
maken, dus dat zie ik echt als een uitdaging. Ik bak ongeveer 2x in de 
week een brood en het wordt steeds beter, dus dat is leuk!  

Hoe ziet jouw gezin eruit?  
Ik ben bijna 17 jaar getrouwd met Michiel en we hebben twee kin-
deren, Nova en Nathan en onze hond en konijnen. De kinderen hebben 
beiden in 2019 diabetes type 1 gekregen. Ze moeten dus ook insuline 
spuiten. Nathan is echt heel ziek geweest.. Hij was nog zo klein, en 
dronk nog bij mij.  
Hij heeft toen een tijd op het IC gelegen. Er is in Nederland maar  
1 baby’tje per jaar die dat krijgt.. Het was een heel heftig jaar. Gelukkig 
gaat nu beter! Nu zijn we er ook echt wel aan gewend. Maar het speelt 
wel een belangrijke rol in het gezin. Dat wel, maar bovenal hebben het 
gewoon heel gezellig, gelukkig. 
 
Beschrijf je eigen karakter eens..  
Ik ben voor veel dingen wel enthousiast te krijgen. Ik vind het leuk om 
mensen te helpen en ben dus ook best behulpzaam. Meestal ben ik wel 
vrolijk..  Ik ben ook wel een doorzetter en ik zit boordevol ideeën.  
 
 

 



 

 

 

 

Wie is Jezus voor jou? 

Hij is mijn Redder. Het was  niet altijd makkelijk in mijn leven, maar er is 

dan ook altijd een dimensie waar het goed is.. Bij Jezus. Bij Hem is het goed. 

In welke situatie je ook zit.. 

Ben je allang gelovig? 
Ik ben christelijk opgevoed, maar heb me altijd bij Jezus gerekend. Ik heb 
dus geen bekeringsverhaal, maar hoorde al bij Hem als jong meisje. 
 

Heb je wonderen gezien? 
We wachten eigenlijk nog op een wonder.. 
 
Welk wonder? 
Mijn kinderen Nova (9) en Nathan (5) hebben diabetes en we hopen echt 
dat God ze geneest. Het is goed zoals het nu is, maar er staat ook in de 
Bijbel dat er geen ziekte hoeft te zijn. 
Ook dit vind ik een wonder.. Door mijn thuissituatie kan ik niet veel werken, 
maar we hebben ons nooit zorgen gemaakt over geld, dat was nooit nodig. 
We hadden altijd genoeg. 
 
Wat vind jij een mooie Bijbeltekst? 
1 Joh 3:21 Geliefden, als ons hart ons niet veroordeelt, hebben wij vrijmoe-
digheid om tot God te gaan. We mogen bij Hem komen! Als we onszelf niet 
tegenhouden door dat we denken dat we het zelf niet waard zijn oid.  
Hij is er voor jou.. 
 
Wat wil je ons allen meegeven? 
Dat je precies goed bent zoals je bent dat dat precies is wat de wereld nodig 
heeft en je hoeft niet meer of niet minder te zijn. 
 
 
Ontzettend bedankt Margreet voor het fijne gesprek! 

 
 
 
 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Wij  Annemijn, Lieneke en Mahalia jullie vertellen wat we de  
afgelopen periode allemaal hebben  
gedaan. Zo kunnen jullie meer zicht en achtergrond krijgen van wat 
wij organiseren. Voel je bovenal welkom om ook een keer deel te ne-
men aan een activiteit! De activiteiten worden aangeboden voor de 
bezoekers die naar de dagbesteding komen.  We bereiken jullie met 
een appje via ons dagbestedingsmobiel. We merken dat we weinig 
reactie krijgen op de mail, daarom sturen we jullie een appje. Je kunt 
ook altijd langs komen om te kijken op ons mededelingenbord.  

 

 

 

 

Hedwig maakte een nisje voor in haar keuken, thuis had ze allerlei mooie 

kralen om het te versieren.  

"Geweldig vond ik het dit te maken! ik houd van Maria. Van het liedje van 

Debbie Harry, dat vond ik erg leuk"  

-Hedwig-  

 

 

 

 

ACTIVITEITEN 

 

Oase  



 



 



 



 



 



 



 

John en Theo werken veel samen, hun stijl komt overeen en samen 

hebben ze veel plezier.  Met Mahalia hebben ze een verhaaltjes ver-

zonnen wat in  

verschillende schilderijen wordt verteld.   Over het duo 'Pim en Trijn-

tje Kurk van de kuuuuukel boederie' .Een boerenechtpaar dat allerlei 

avonturen beleeft met hun vele gekleurde kuukels.   Theo tekende 

het maffe stel en John maakte de kuukels.  

" Ik vind het leuk met Theo te werken want we kunnen lachen om 
dezelfde grapjes. "   
- John-  



 



 



 

“ Daar waren we dan netjes op tijd bij Oase om 9 uur zoals afgesproken. 

We kregen een lunch pakketje mee als verassing met broodjes voor over-

dag. Dit was goed verzorgd door de begeleiders . 

We stapten allemaal in de busjes. Job reed auto. Op naar Rotterdam: Blij-

dorp!   Iedereen had er heel veel zin in. Al moesten ze nog even wakker 

worden ;)  We kwamen op tijd aan.  Het was zo geregeld dat je met een 

begeleider mee kon of met je eigen groepje door het park. Ik zat in een 

groepje wat ik erg gezellig vond. We gingen eerst naar het aquarium waar 

alle vissen en haaien zwemmen. Dit was te zien als je door de tunnel 

loopt. Er waren ook zeehonden, prachtig en indrukwekkend om te zien! 

Het is een groot park en je loopt door alle werelddelen: Azië, Afrika,  

Europa, Zuid-Amerika en Australië. Alle werelddelen hadden hun eigen 

dieren. Het was prachtig om te zien hoe de gorilla en haar kleintje mee 

droeg op haar rug. We hadden gelukt omdat ze net gevoerd werden. We 

kwamen ogen te kort, zoveel was er te zien! Blijdorp is echt een aanrader! 

 

We sloten de dag af bij een Italiaans restaurant: ‘Happy Italy’. Dit is een 

restaurant waar je heerlijke pizza’s en pasta kan eten.  

Na het eten merkten we dat moe waren van deze leuke dag en zijn we 

weer naar huis gereden. In de auto hebben we nog gezellig gekletst over 

wat we allemaal gezien en beleefd hebben.  

 

Het was een te gekke dag! Ik heb er in ieder geval erg van genoten! 

 

 

Geschreven door Wilma 

UITJE 

“Dagje Blijdorp” 

 



 

 



 

BOEKENTIP 

 

‘Op weg naar de hemel’ 

Ik raad jullie allen het boek 'Op weg naar de Hemel'  van Henk  

Binnendijk aan! Dit boek gaat over de tabernakel en over hoe deze 

gebouwd moest worden.. Klinkt dit misschien wat saai? Nou dat is 

het echt niet..  

 

De tabernakel laat ons namelijk precies zien wie God is en hoe 

groot Gods plan met een mensenleven is. Aan de hand van de ta-

bernakel laat hij zien wat het offer van Jezus betekent. Het Offer 

van Gods genade en dat Hij zijn doel met de mens bereikt. De ta-

bernakel is wat mij betreft het mooiste beeldmateriaal dat God ons 

heeft gegeven.  Henk Binnendijk laat zien hoe de tabernakel ook in 

deze tijd van grote waarde is en ook voor jou kan zijn♡ 

Dit boek bevat ook Bijbelstudies.. 

Ik voeg er nog een kleurplaat bij voor ons kleurders ;) 

 

Liefs Lieneke 

 

 

 

 

 



 



 

 

Gebaseerd op het verhaal uit Lukas 1 
 
 
Jikkalien gaat op kraambezoek bij Zacharias en Elisabeth. 
 
En Elisabeth wanneer merkte u dat u zwanger was? 
Mijn man Zacharias kwam ongeveer 10 maanden geleden terug vanuit de 
tempel waar hij dienst had en kon toen niet meer praten. Hij heeft toen 
opgeschreven wat de engel had gezegd, namelijk dat ik zwanger zou ra-
ken van een zoon! Een paar weken daarna was ik dan ook echt zwanger 
van onze mooie zoon.. Echt een wonder van God, want ik ben al zo oud 
dat ik, menselijk gezien, niet meer zwanger kan worden. Hij heeft de 
schande, dat ik niet zwanger kon worden, van mij weggenomen. 
 
Wat vond u ervan dat uw man niet kon praten? 
Dit gebeurde omdat hij niet meteen geloofde wat de engel hem vertelde. 
Een grote straf, maar ik geloofde dat het goed zou komen. Want de engel 
beloofde ook: 'Je zult weer kunnen praten, als het Kind geboren is'. Het is 
niet fijn dat we nu niet meer met elkaar kunnen communiceren, maar we 
hebben er wat moois voor teruggekregen.   
 
Hoe verliep de zwangerschap? 
Mijn zwangerschap verliep goed. Ik ben wél 5 maanden niet onder de 
mensen geweest.  Het was heel bijzonder dat Maria, onze nicht, langs 
kwam en mij groette en dat op dat moment mijn zoon opsprong in mijn 
buik. Ik werd toen vervuld van de Heilige Geest en wist dat Maria een kind 
in haar droeg die de zegen van God had ontvangen. En dat dát 
de Verlosser van alle mensen zou zijn! 
 
  
 
 

 
 
 

IN DE SCHIJNWERPER 

“Elisabeth” 

 



 

 
We gaan ervan uit dat het kind Zacharias heet, zoals gebruikelijk? 
 
Zacharias pakt plotseling een schrijfbordje en schrijft zijn naam. Dan gaat 
Zacharias plotseling spreken, wat een wonder! Hij prijst God: 
 
Zijn naam is: Johannes 
 
Juich de Heer toe, heel de aarde, 
dien de Heer met vreugde, 
kom tot Hem met jubelzang. 
Erken het: de Heer is God, 
Hij heeft ons gemaakt,   
Hem behoren wij toe. 
Zijn volk zijn wij, de kudde die Hij weidt. 
 
Kom zijn poorten binnen met een loflied. 
Hef in zijn voorhoven een lofzang aan. 
Breng Hem hulde, prijs Zijn naam. 
De Heer is goed, 
Zijn liefde duurt eeuwig, 
Zijn trouw van geslacht tot geslacht.    

U praat en zingt! Wat een wonder! 
 
Wat vond u ervan dat u niet meer kon praten Zacharias? 
Ik was erg geschrokken dat ik niet meer kon praten, maar ik begrijp het 
wel. Zo heb ik nu geleerd dat je God, maar ook Zijn boodschapper: de 
engel, altijd kan en mag vertrouwen. Zijn woord is altijd waar en trouw. 
Ook nu zie ik dat heel goed, doordat ook de belofte die ik van de engel 
kreeg is uitgekomen. Onze zoon Johannes is geboren en ik kan weer pra-
ten. Loof de Heer!   
 
Zacharias u hoorde als eerste dat uw vrouw zwanger was, kunt u 
vertellen hoe u het te weten kwam? 
Ik had dienst in de tempel toen er een engel neerdaalde in de tempel. Hij 
vertelde mij dat hij was gekomen om mij te vertellen dat God mijn gebed 
had verhoord. Mijn vrouw Elizabeth zou een zoon krijgen en ik moest 
hem Johannes noemen. 
 
 
 



 



 

 
 
 
Waarom geloofde u het niet? 
 
Moet ik dit zomaar geloven? Mijn vrouw en ik zijn immers al oud.. 
 
Wat heeft u van de engel gehoord van dit kindje? 
 
De engel heeft verteld dat we hem Johannes moeten noemen. Hij zal u en 
vele andere mensen heel erg blij maken. Hij zal een groot man zijn in de 
ogen van de Here. Hij mag geen druppel wijn of sterke drank drinken en al 
voor zijn geboorte zal hij vol zijn van de Heilige Geest.  Hij zal vele Joden 
ervan overtuigen dat zij moeten terugkeren tot de Here, hun God. Hij zal 
een bijzondere man zijn, een boodschapper met dezelfde geest en kracht 
als de profeet Elia. Hij zal ouders en kinderen verzoenen en de ongehoor-
zamen weer op het pad van de rechtvaardigheid brengen. Zo vormt hij een 
volk dat gereedstaat voor God.   
 
Hele mooie waardevolle dingen heeft hij gezegd over onze mooie  
zoon Johannes. 
 
 
 
Wat bijzonder dat jullie nicht zwanger is van de Verlosser.. 
 
Wat een gezegende familie! Twee bijzonder mannen.. 
 
 
Bedankt voor dit mooie gesprek Zacharias en Elisabeth! Heel veel ze-
gen gewenst met jullie zoon Johannes.   
 
 
Nog een persoonlijke noot van mij, Jikkalien. 
 
Ik heb voor dit interview gekozen voor Elisabeth, omdat ik een vriendin 
heb die ook zo heet en ook zij kon geen kinderen krijgen. Dit doordat ze al 
in de overgang zat. Zij is 39 jaar en heeft hier veel verdriet van gehad. Door 
een wonder hebben zij en haar man toch een prachtige dochter gekregen, 
en dat juist in tijd dat nog 2 vriendinnen van ons zwanger waren. Dit won-
der raakt mij nog steeds als ik haar en haar lieve dochter zie.   



 

NIEUWE STAGIAIRE 

“ Anouk ” 

 

 

 

 
 

 

 

Hallo allemaal, 

 

Mijn naam is Anouk en ik ben 19 jaar oud.  

Ik loop dit jaar stage bij MGB, dat vind ik super leuk. Misschien heb 

je me al wel eens gezien op de dagbesteding of bij een huisbezoek. 

Ik hou van sporten, zingen en creatief bezig zijn.  

Wandelen en hardlopen doe ik vaak samen met mijn ouders of met 

mijn vriend. Ik zing in verschillende christelijke bands, dat vind ik 

super mooi om te doen. Op Oase heb je me misschien al wel eens 

zien tekenen, dat vind ik heel leuk om te doen!  

Op de foto zie je één van mijn tekeningen, ik teken vooral veel bloe-

men.  

Ik kijk er naar uit om jullie dit jaar beter te leren kennen! 

 

Groetjes Anouk! 
 

 

 

 

 

 

 

 



 



 

BIJBELSTUDIE 

“ Heb lief zonder te 

doen alsof ” 

Romeinen 12 

9. Jullie liefde moet écht zijn. Heb dus een hekel aan het kwaad en doe je 
best om te doen wat goed is. 10 Houd als broeders en zusters van elkaar. 
Laat elkaar zien dat je respect voor elkaar hebt. Wees daarin een voor-
beeld voor elkaar. 11 Word niet lui in het dienen van de Heer, maar dien 
Hem vol vuur. 12 Wees blij over de dingen die nog zullen komen. Wees 
geduldig als je wordt vervolgd. Stop nooit met bidden. 13 Geef aan de ge-
lovigen wat ze nodig hebben. Wees gastvrij. 14 Zegen de mensen door wie 
jullie worden vervolgd, en vervloek hen niet. 15 Leef mee met andere men-
sen, of ze nu blij of verdrietig zijn. 16 Wees één met elkaar. Verlang niet 
naar steeds belangrijkere taken, maar wees ook tevreden met eenvoudige 
taken. Wees niet eigenwijs.  

We mogen met elkaar vasthouden aan het goede van God en andere  
mensen aanmoedigen in het geloof. Dat is zo belangrijk, alleen kunnen we 
het niet! Het vuur moet warm blijven voor God en voor elkaar. Samen zijn 
we het lichaam van Christus. Dit betekent dat we de taak hebben om op  
elkaar uit liefde te letten.  
 
We mogen respect hebben voor elkaar. Wees een ander daarin voor.  
Het is Gods verlangen om de naaste lief te hebben als jezelf.  
 
Wees een voorbeeld om te zijn zoals Jezus. 

Hiernaast hebben we een lied wat we willen delen.  

 

Geschreven door Wilma en Annemijn  



 

 

“ Heer, wat een voorrecht “ 

 

 

 

Heer, wat een voorrecht 

om in liefde te gaan, 

schouder aan schouder 

in uw wijngaard te staan, 

samen te dienen, te zien wie U bent, 

want uw woord maakt uw wegen bekend. 

 

Refrein: 

Samen op weg gaan, dat is ons gebed, 

als een volk, dat juist daarvoor 

door U apart is gezet. 

Vol van uw liefde, genade en kracht, 

als een lamp, die nog schijnt in de nacht. 

 

Samen te strijden in woord en in werk. 

Eén zijn in U, dat alleen maakt ons sterk. 

Delen in vreugde, in zorgen, in pijn, 

als uw kerk, die waarachtig wil zijn. 



 



 



 

OPENINGSTIJDEN OASE  

Maandag 10:00 – 19:00uur  17:30 maaltijd.  
 

Dinsdag t/m vrijdag 10:00 – 16:00 uur  

Zaterdag 10:00 – 13:00 uur & tosti’s  

OPENINGSTIJDEN SPEELWOUD  

Dinsdag t/m zaterdag 
 
LET OP 
Zondag en maandag  
gesloten 

13:00 – 17:00 uur   

OPENINGSTIJDEN KANTOOR  

Maandag t/m vrijdag 09:00 - 12:00 uur 

Tel: Kantoor 
Tel: OASE 
Tel: OASE mobiel 

0118 - 410696 
0118 - 851964 
06 - 83427400 (Alleen voor app-contact) 

MAIL NIEUWSBRIEF 
dagbesteding@mgbvlissingen.nl  

CONTACT  
Stichting MGB  
Badhuisstraat 66 
4381 LV Vlissingen  
info@mgbvlissingen.nl 

REDACTIE  
Wilma  

Annemijn 
Lieneke 
Jikkalien 

mailto:dagbesteding@mgbvlissingen.nl

